
Vespers in de stille week voor Pasen 
 

De drie dagen van Pasen zijn jullie welkom in de vespers 

in de Opgang te Radewijk. 

 

 

Op de Witte Donderdag is er de Tafel van de Heer, we lezen op de Goede Vrijdag 

het Evangelie en op de Stille Zaterdag beginnen wij de Paaswake buiten in de 

tuin bij de kerk. We brengen de nieuwe Paaskaars in de kerk.  

 

Er zijn doorgaande lezingen uit het Evangelie volgens Johannes; er is gebed en 

stilte, lied en passende muziek. 

 

Op witte donderdag (19:30 uur) en stille zaterdag (21 uur) is de liturg ds. Piet 

Langbroek, Pianist Kees Kuiper begeleidt en zingt met de cantorij Baalderveld.  

 

Op goede vrijdag (19:30 uur) leidt Bert Broers de liturgie en is de organist Jan 

Kamphuis. Wij wensen elkaar een goede stille week voor Pasen toe.  

 

 

 


